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Reisverslag zeil- en duiktrip Molukken en West Papua 

Deel 1 Ambon - Misool 

Het is 03:30 in de ochtend. Voor me in de verte bliksemt het af en toe. De pikdonkere zee licht op en 

ik zie een hele grote wolk aan de horizon die in zee lijkt te verdwijnen. Een mooi contrast met de 

heldere sterrenhemel boven me. Anders dan in het lichtvervuilde Nederland zijn de witte strepen 

van de Melkweg hier goed te zien. Komt hier oorspronkelijk het geloof in engelen vandaan? Door de 

beweging van de boot zie ik de fytoplankton oplichten in het water. Alle lampen zijn uit behalve die 

in de mast. De wind waait 5 knopen en wij varen met dezelfde snelheid. Op de Ipad zie ik de lijn die 

we moeten volgen. We varen op de automatische piloot, maar moeten af en toe een graadje 

bijsturen. De motor bromt en de zeilen zijn gestreken. Met daglicht hadden we nu vast de zeilen 

gehesen, maar in het donker is dit een gevaarlijke onderneming. Om 5 uur begint het licht te 

regenen. Ik controleer de luiken en de patrijspoorten maar het buitje drijft al snel over.  

Ik heb net de wacht van Mathijs overgenomen en ben nog wat slaperig. We varen nu in een gebied 

waar we geen scheepvaart verwachten. Maar je weet maar nooit. Terwijl ik een film kijk, tuur ik elke 

minuut in de verte om te kijken of er gevaar dreigt.  

 

Klaarmaken voor vertrek 

Op 1 januari vliegen Ben en ik van Amsterdam via Kuala Lumpur en Jakarta naar Ambon. Een eiland 

dat iedere Nederlander kent, maar waar nauwelijks toeristen komen. We komen aan om 19:00 en de 

zon is net onder. Hans van Rijn, schipper van het zeilschip Alk, haalt ons op van de luchthaven en 

brengt ons naar de Lunterse Boer, een rustig gelegen sober guest house van een 

Nederlandse/Molukse familie. Tien broers en zussen wonen in Nederland en nummer 11, Willem, zit 

sinds een maand op Ambon. Hij wil er iets van maken, maar weet nog niet wat dat 'iets' is. Wij 

denken dat het 'niets' gaat worden. Zijn leven is getekend door een leven van hard drugs, alcohol en 
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criminaliteit wat hij niet onder stoelen of banken steekt. Hij zegt zelf niets te kunnen en ook niets te 

weten. En wij vermoeden dat het personeel er ook zo over denkt.  

Behalve een warme douche en een redelijk schoon bed is er niets te beleven bij de Lunterse Boer. 

Daarom voor Ben en mij een prima plek om te acclimatiseren. Mathijs, onze vierde zeilmaat, komt 

een biertje drinken en geeft te kennen graag zo snel mogelijk weg te varen uit Ambon. Hans en 

Mathijs zeilden in een acht dagen van Bali naar Ambon en zijn al dagen op het eiland. We treffen 

elkaar de volgende dag op Alk. Die ligt voor anker in een prachtige, maar zeer vervuilde baai. Via de 

veranda van een Indonesische familie kunnen we met de bijboot naar het schip varen.  

En dan komt het moment; we stappen aan boord van Alk waar Ben en ik respectievelijk 6 weken en 3 

maanden op zullen verblijven. Het is een robuust stalen schip. We krijgen een rondleiding waarbij 

Hans ons de bruidssuite laat zien voorin het schip.  

 

 

De rest van de dag besteden we aan boodschappen. De eerste inkopen bij een supermarkt en de rest 

kopen we 's avonds op de versmarkt in het stadscentrum. Ik heb zelden zoveel kakkerlakken en 

ratten gezien en we hopen maar dat deze niet aan boord komen. Niet lang geleden hebben Hans en 

Mathijs het hele schip grondig ontsmet. In een vrij aardig restaurant eten we Makasan Padang; een 

soort rijsttafel waarbij we alleen de schaaltjes betalen die we leeg eten. 
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De volgende dag zijn we nog een halve dag bezig met geld wisselen bij de bank en het proeven van 

een rujak; een salade van hard fruit met een pinda/tamarindesaus. We worden vergezeld door 

Willem en Tom (de manager van de Lunterse Boer). De belangrijkste reden van het gezelschap is dat 

Ben en ik geen Indonesisch geld meer hebben om onze overnachtingen te betalen en het vervoer. 

Willem heeft de dag van zijn leven. Het lijkt alsof hij voor het eerst sinds zijn jeugd in de stad komt en 

nog niet verder is geweest dan het guest house.  

 

Maandagmiddag lichten we het anker en varen we op de motor onder een brug door die in aanbouw 

is. De brug moet het centrum met de luchthaven gaan verbinden. Aan het begin van de baai is nog 

een klein baaitje waar we drie uur later weer voor anker gaan om de eerste nacht door te brengen. 
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We springen direct het water in om af te koelen en de ankerplaats te verkennen. Mathijs en ik maken 

een duik in de schemering. Onder water is het donker. Sommige dieren beginnen te jagen. Anderen 

slapen. Ik volg ze met de camera. Mathijs maakt zijn eerste nachtduik en is verbaasd over de zee van 

licht die ik met mijn lampen creëer. Miljoenen kleine diertjes verzamelen zich voor mijn lampen.  

 

Ik maak kip pesto met Indonesische spinazie, knoflook en tomaten. Kokkerellen in de kombuis is wel 

op mijn lijf geschreven en al snel krijg ik het vertrouwen van de mannen om de dagelijkse kost te 

bepalen. 

 

Duikvaker 2015 

In februari 2015 ontmoet ik Hans van Rijn op de duikbeurs. Hij loopt met het WNF boek 'The coral 

triangle' onder zijn arm onze stand binnen. Trots laat hij mij een mooie foto zien met zijn zeilschip 

Alk. Hij vertelt dat hij in december vertrekt uit Bali en in zes maanden naar Solomon eilanden wil 

varen. Hij is op zoek naar ervaren duikers die minimaal 6 weken mee willen varen. Ik ben ervan 

overtuigd dat het geen toeval kan zijn dat onze wegen elkaar kruisen. Een week later zit ik in 

Amsterdam bij hem, zijn vouw Marijke en Mathijs aan de keukentafel. Met een goed gevoel mail ik 

Ben die op dat moment met Koos door Chili reist. In eerste instantie overweeg ik een half jaar mee te 

gaan, maar Ben plaatst terecht kanttekeningen. En je bedrijf dan? En als je het niet goed kan vinden 

met Hans? En misschien vind je het zeilen helemaal niet leuk!? Terechte vragen natuurlijk. In de 
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zomer besluit ik om 6 weken mee te gaan. Ben wil er 3 maanden voor uittrekken. Mathijs en Hans 

vertrekken uit Bali. Daar ligt het schip van Hans en daar woont Mathijs. Ben en ik stappen in Ambon 

op. Mathijs stapt in Sorong af en ik in Biak. Koos en Sjors, ex-collega's, komen aan boord om de 

laatste etappe van 6 weken mee te varen. Drie maanden voordat Hans vertrekt, zijn de kaarten 

geschut en de pionnetjes geplaatst. 

Van Ambon naar Banda 

Vanaf de ankerplaats net buiten Ambon, varen we een dag en een nacht door naar de Banda 

eilanden. Het wordt mijn eerste wacht op zee. Ik begin om 3:00 en ben verbaasd over de heldere 

sterrenhemel. Om 6 uur zie ik in 5 minuten het kleine oranje streepje aan de horizon veranderen in 

een halve oranje bol. De Banda eilanden zijn nog zeker 25 mijl varen, maar ik zie de contouren van de 

vulkanen voor de zon verschijnen. Als de zon helemaal op is, zijn de contouren verdwenen en duurt 

het nog zeker een uur voordat ik dezelfde vulkanen bij echt daglicht terug zie.  

Pulau Suanggi  

15 mijl van Bandaneira steekt een rots uit zee. Grote fregatvogels en jan van genten cirkelen in het 

rond. Dive time! Ik duik met Hans. We dalen af naar 40 meter op zoek naar de hamerhaai die Ben net 

heeft gespot. We zien haar niet, maar het rif is wonderschoon. We zien enorm veel vissen. Ik film, 

maar mijn handmatige witbalans is helemaal van slag. Bovendien geeft mijn monitor alles wat rood is 

aan als vies bruin/groen. Ik stel mezelf een beetje gerust met de gedachte dat ik nog 6 weken voor de 

boeg heb en het eerste probleem vast kan oplossen. We besluiten nog een tweede duik te maken op 

deze plaats.  
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Hans heeft een lijn om een koraalblok gelegd. Het ziet er stevig uit. Maar, midden in de nacht raken 

we toch op drift. Vreemd om te dobberen op zee met hier een daar een eiland. De wekker wordt 

gezet en elke twee uur kijkt iemand even naar buiten. Ik word gespaard en heb een heerlijke nacht 

gehad. 's Ochtends maken we nog één mooie duik. 

Aan het einde van de middag komen we aan in Bandaneira. Het ankeren duurt een kwartier. De 

bodem is diep waardoor het anker niet goed pakt. Een paar eilanders staan aan wal om ons 

aanwijzingen te geven. Hans laat zich er niet door afleiden en parkeert de boot op zijn manier. We 

liggen uiteindelijk mooi voor anker met twee lijnen gespannen naar de wal in de tuin van het eens zo 

glorieuze, maar nu bijna uitgestorven Maulana hotel. Er zijn twee gasten: Nederlandse dames die 

hier zijn gekomen om een graf van een familielid te bezoeken. We verkennen het leuke dorp, Fort 

Belgica, de Chinese en Nederlandse begraafplaats.  

 

 

  


